
Schapenweekend
17-19 april 2026



Dag beste herkauwers,
Vergeet je menselijke waardigheid: dit weekend

worden jullie collectief omgedoopt tot 'De Kudde'.
We gaan het leven van een schaap niet alleen

bestuderen, we gaan het overleven. De cyclus is
simpel, maar genadeloos:

Fase 1: De Couveuse. Je start als onschuldig lam
op de boerderij. Geniet ervan, want voor de

zwaksten eindigt de reis hier al. Heb je geluk?
Dan mag je door naar de volgende ronde.

Fase 2: Grazen of Grijpen. De weide is je domein.
Je eet, je groeit en je wordt kaalgeschoren

wanneer de herder dat beslist. De wolven zijn
hongerig en de omheining is lager dan je denkt.
Vertrouw op je herder, maar vertrouw vooral op

je instinct.
Fase 3: De Toonbank. Niemand ontsnapt aan
het slachthuis. Of je nu een lang leven hebt

geleid of als jong lam de pineut bent: uiteindelijk
eindigen we allemaal als een malse kotelet bij de

lokale beenhouwer.
De enige vraag die overblijft: Ben jij een mak schaap

dat de rest volgt, of ben je de 'black sheep' die de
wolven te slim af is?



praktisch
Vertrek

We gaan dit weekend met de FIETS op weekend. we
verwachten jullie om 17:45 op het lokaal met een fiets

dat helemaal in orde is.

terugkomst
We vertrekken om 12u gezamelijk terug naar
het lokaal, als je onderweg een kortere route

naar huis kan nemen mag je dit doen

locatie
chiro hallaar, Boonmarkt 5a,

2220 Heist-op-den-Berg

inschrijven
inschrijven gebeurt via  het ledenportaal op stamhoofd.

de weekend prijs bedraagt 45

link: ledenportaal

https://inschrijven.scouts4811.be/


Alcohol/Drugs

hooi om op te slapen
wol om overdag warm te blijven
poten om in te lopen
perfecte schapen uniform
FIETS

wat neemt een schaap niet mee 

wat neemt een schaap mee

vragen?
als er nog vragen zijn kunnen jullie de herders altijd via

givers@scouts4811.be berieken

wij hebben er alvast veel plezier in: Barno,
Béééérne, wol-t, moeflo-noor, lamsie, sjef de

herder, kote-lotte
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