
TIJDMACHINE

Chronos Veynar - 2499



Ergens ver ver in de toekomst, in het jaar 2499, leefde

een uitvinder met een ontembare geest: Chronos Veynar. 

Hij was geen gewone man, maar durfde te dromen voorbij

het heden, voorbij het verleden, altijd verder, groter

en spectaculairder.Na jarenlang onderzoek en gefaalde

experimenten had hij eindelijk zijn grootste

meesterwerk, een tijdmachine, af. Zelfs voor zijn tijd

was het een technologisch wonder van staal en licht,

gebouwd om door de eeuwen heen te reizen. Maar tijdens

een sprong door de tijd sloeg het noodlot toe. 

Een verblindende flits verscheurde de hemel, de machine

kraakte en explodeerde. De onderdelen werden met geweld

verspreid over zes tijdzones: de prehistorie, de

oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd en de

eigen tijd. Chronos  werd zelf meegesleurd en belandde

hier in ons jaar 2026. Zonder machine. Zonder weg terug.
Vast in het verleden zocht hij naar een manier om terug

naar zijn eigen tijd te geraken. Maar hij wist dat hij

zijn tijdmachine niet alleen kon herstellen. Plots hoorde

hij geruchten over een groep die bekend staat om hun moed,

hun vindingrijkheid en hun kameraadschap: Scouts 4811.

Met een stem die trilde van hoop sprak hij:

"Scouts, jullie zijn mijn laatste kans. Mijn machine ligt

in stukken, verspreid doorheen de tijd. Alleen jullie

kunnen de onderdelen terughalen. Alleen jullie kunnen de

balans herstellen. Als jullie falen, raakt de tijd zelf

uit evenwicht… en zal ik nooit meer mijn eigen wereld

terugzien."



Praktische info
Waar & wanneer
Het groepsweekend zal dit jaar doorgaan van vrijdag 27

februari tot zondag 1 maart. We spreken samen op het

scoutslokaal af in perfect uniform om 17u30 en vertrekken dan

naar de Jogem, Ringlaan 50 - 3550 Heusden-Zolder met de bus.

Het is belangrijk dat je al hebt avondgegeten, er wordt wel

nog soep voorzien. Op zondag vertrekken we dan rond 12u30u

weer richting Antwerpen en zullen ongeveer tegen 14u00

aankomen aan het scoutslokaal. Na het aantreden mag iedereen

weer huiswaarts keren.

Let op: er zijn geen bedden aanwezig dus neem zeker een

matje/veldbed mee! 

Inschrijving
Inschrijven doet u via het ledenportaal op Stamhoofd bij

‘Snelle acties’, de link hiervoor vindt u hier of op de

website terug. De weekendprijs bedraagt €55 per lid. Dit komt

neer op €45 weekendgeld en €10 voor de busrit. Indien u,

uitzonderlijk, liever zelf naar het weekend rijdt betaalt u

€45. Let op dat u juist kiest bij 'Groepsweekend met bus' of

'Groepsweekend zonder bus’. De inschrijvingen lopen tot en

met zondag 15 februari.

Contactgegevens leiding
Mocht u nog vragen hebben over het weekend, kan u een mail

sturen naar de groepsleiding of de takleiding van uw

kinderen.

https://inschrijven.scouts4811.be/


Wat neem je mee?
Verkleedkledij
Kapoenen: prehistorie

Welpen: oude tijd

Wolven: middeleeuwen

Jonggivers: nieuwe tijd

Givers: nieuwste tijd

Jins: eigen tijd

Kledij
Perfect uniform

Pyjama

Truien

T-shirts

Korte en lange broek

Sokken

Ondergoed

warme (regen)jas

Schoeisel
Speelschoenen

(Regenlaarzen)

Pantoffels

Toiletgerief
Tandenborstel

Tandpasta

Washandje

Haarrekkers

Borstel/kam

Allerlei
Zaklamp

Strip/boek

Speelkaarten

Identiteitskaart

Afwashanddoek

Je goede humeur

Wat neem je niet mee
Kilo’s snoep

Drank en/of drugs

Je mooiste kledij

Je huisdier

Een slecht humeur

iPads, gsm's en andere dure

spullen die alleen maar kapot

kunnen gaan op een

scoutsweekend.Slaapgerief
Matje/veldbed

Slaapzak

Kussen

Knuffel

Het is nog koud dus neem 

zeker voldoende warme en extra 

droge kleding mee!


